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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  23 maart 2025 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Marina van der Zwaag 
Ouderling: mw.  Janny van Huizen 
Diaken: dhr.   Jan Kleinjan 
Organist: dhr.   Edu de Goffau 
Koster: mw.  Rika van Zwieten 
Videoteam: dhr.   Cees van der Zwaag 
Medewerking           De  Band    S.O S. 
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Bloemschikking 
3e Zondag  Veertigdagentijd  
Lucas 13: 1-9 
Kerntekst: We schieten tekort: Lucas 13 
Kernwoorden: genade, geduld 
Hoe zit het met het lijden en ongeluk en de onderdrukking, alles wat mensen 
overkomen? Is dat straf op de zonde? Meteen daarop vertelt Hij de gelijkenis 
van de vijgenboom die maar geen vrucht draagt. En het geduld van de 
wijngaardenier: Geef de vijgenboom een kans. God is genadig en geduldig. 
Intussen worden wij opgeroepen tot inkeer/bekering en vruchtdragend. Het is 
niet onverschillig hoe wij kiezen en leven. 
 

 
VOORBEREIDING 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 
Aanvangspsalm   25:  6 en 8,  uit  Nieuwe psalmberijming 
dezelfde melodie,  andere woorden: 
 
6, Wat een wonder mag dit heten: 
    God laat ieder die Hem dient 
    zijn verbondsgeheimen weten. 
    Hij beschouwt hem als een vriend. 
    Op de Heer richt ik mijn blik; 
    door zijn trouw laat ik mij leiden. 
    Als ik vastraak in een strik, 
    zal Hij mij opnieuw bevrijden. 
 
8, Laat oprechtheid mij bewaren; 
    geef mij leven in uw licht. 
    Ondanks dreigende gevaren 
    is mijn hoop op U gericht. 
    Heer op wie mijn hart vertrouwt, 
    God in wie ik ben geborgen, 
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    maak het volk waarvan U houdt 
    Vrij van lijden en van zorgen. 
 
Bemoediging en groet: 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V: Genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer 
A: AMEN. 
 
Kyriegebed:  “Demons” van Imagine Dragons,   door de band S.O.S.: 
 
Wanneer de dagen koud zijn En de kaarten allemaal gevouwen 
En de heiligen die we zien Zijn allemaal gemaakt van goud 
 
Wanneer je dromen allemaal falen En degene die we begroeten 
Zijn het ergst van allemaal En het bloed is verouderd 
 
Ik wil de waarheid verbergen Ik wil je beschermen 
Maar met het beest vanbinnen 
Is er nergens waar we ons kunnen verbergen 
 
Het maakt niet uit wat we voortbrengen 
We zijn nog steeds gemaakt van hebzucht 
Dit is mijn koninkrijk dat komt 2x 
 
Wanneer je mijn hitte voelt Kijk in mijn ogen 
Het is waar mijn demonen zich verbergen 2x 
Kom niet te dichtbij Het is donker vanbinnen 
Het is waar mijn demonen zich verbergen 2x 
 
Bij het laatste applaus Het is het laatste van allemaal 
Wanneer de lichten uitdoven Kruipen alle zondaars 
Dus ze groeven je graf En de maskerade 
Zal komen uitroepen Naar de troep de je hebt gemaakt 
 
Wil je niet teleurstellen Maar ik ga op de hel af 
Hoewel dit allemaal voor jou is Wil ik de waarheid niet verbergen 
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Het maakt niet uit wat we voortbrengen 
We zijn nog steeds gemaakt van hebzucht 
Dit is mijn koninkrijk dat komt 2x 
 
Wanneer je mijn hitte voelt Kijk in mijn ogen 
Het is waar mijn demonen zich verbergen 2x 
Kom niet te dichtbij Het is donker vanbinnen 
Het is waar mijn demonen zich verbergen 2x 
 
Ze zeggen dat het is wat je ervan maakt Ik zeg dat het lot beslist 
Het is verweven in mijn ziel Ik moet je laten gaan 
 
Jouw ogen, ze schijnen zo helder Ik wil hun licht bewaren 
Ik kan dit nu niet ontsnappen Tenzij je me laat zien hoe 
 
Wanneer je mijn hitte voelt Kijk in mijn ogen 
Het is waar mijn demonen zich verbergen 2x 
Kom niet te dichtbij Het is donker vanbinnen 
Het is waar mijn demonen zich verbergen 2x 
 
Antwoord op het kyrie     Lied 982: 1, 2 en 3 
 

1  In de bloembol is de krokus, 

in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte: 

vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 

groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God ziet naar de schepping om. 

 

2  Elke stilte kent zijn zingen, 

zoekt een woord en melodie, 

ieder duister wacht een morgen 

in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 

wat die brengt, je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herschept en ziet. 
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3  In ons einde is de aanvang, 

in de tijd oneindigheid, 

in de twijfel ligt geloven, 

in ons leven eeuwigheid, 

in de dood het nieuwe leven, 

overwonnen alle strijd, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herkent die tijd. 

  
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen 
 
Voor de kinderen  

Eerste schriftlezing Exodus 6: 2 t/m 8 (NBV21) door lector 
 
Mozes opnieuw geroepen 
2  God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER.  
3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, 
maar mijn naam HEER heb Ik niet aan hen bekendgemaakt.  
4  Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land 
waarin zij als vreemdeling hebben gewoond.  
5  Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de 
Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft Mij aan die belofte herinnerd.  
6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de 
Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, Ik zal jullie uit je slavenbestaan 
bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar 
straffen.  
7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en Ik zal jullie God zijn. En jullie zullen 
inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door 
de Egyptenaren is opgelegd.  
8  Ik zal jullie naar het land brengen dat Ik onder ede aan Abraham, Isaak en 
Jakob beloofd heb; dat land zal Ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 
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Zingen Lied 324:  1, 2 en 3 
 

1  Wat vrolijk over U geschreven staat: 

dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 

de adembron die ons te drinken geeft – 

 

2  wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 

 

3  dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 
Tweede schriftlezing   Lucas 13: 1 t/m 9 (NBV21) door lector 
1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden 
over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun 
offerdieren.  
2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan 
alle andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben?  
3 Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op 
dezelfde wijze omkomen.  
4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie 
dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen?  
5 Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal 
net zo sterven als zij.’ 
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard 
geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen.  
7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom 
vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de 
grond uit.”  
8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik 
de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven.  
9 Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u 
hem alsnog omhakken.”’ 
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Zingen   “Human” van Rag ’n Bone,   door de band S.O.S.: 
 
Misschien ben ik dom, misschien ben ik blind 
Denkend dat ik hier doorheen kan kijken en zien wat erachter ligt 
Heb geen manier om het te bewijzen, dus misschien ben ik blind 
 
Maar ik ben ten slotte alleen maar mens 2x 
Geef mij niet de schuld 
 
Neem een kijkje in de spiegel, wat zie je 
Zie je het meer helder, of ben je bedrogen door wat je gelooft 
 
Want ik ben ten slotte alleen maar mens 2x 
Geef mij niet de schuld 2x 
 
Sommige mensen hebben echte problemen Sommige mensen hebben geen 
geluk 
Sommige mensen denken dat ik ze op kan oplossen Heer boven in de hemel 
Ik ben ten slotte alleen maar mens 2x 
Geef mij niet de schuld 2x Vraag niet naar mijn mening, vraag me niet te liegen 
Om daarna te smeken voor vergeving 
Omdat ik je aan het huilen heb gemaakt, aan het huilen heb gemaakt 
 
Want ik ben ten slotte alleen maar mens 2x 
Geef mij niet de schuld 2x 
 
Sommige mensen hebben echte problemen Sommige mensen hebben geen 
geluk 
Sommige mensen denken dat ik ze op kan oplossen Heer boven in de hemel 
Ik ben ten slotte alleen maar mens 2x 
Geef mij niet de schuld 2x 
Ik ben alleen maar mens, ik maak fouten Ik ben allen maar mens 
Dat is alles wat er nodig is om mij de schuld te geven Geef mij niet de schuld 
 
Ik ben geen profeet of Messias Zou het ergens hogerop moeten zoeken 
 
Ik ben ten slotte alleen maar mens 2x 
Geef mij niet de schuld, geef mij niet de schuld 
Ik ben alleen maar mens, ik doe wat ik kan 
Ik ben gewoon een man, ik doe wat ik kan 
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Geef mij niet de schuld 2x 
 
Uitleg en verkondiging 

Meditatief orgelspel  

Zingen  Lied 315: 1, 2 en 3 
 

1  Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 

2  En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 

3  Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
  
Dankgebed,  voorbeden, stil gebed, “Onze Vader” 
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Lied “Fix You” van Coldplay, 
 door de band S.O.S.: 
 
Wanneer je je best doet maar niet slaagt 
Wanneer je krijgt wat je wil maar niet wat je nodig hebt 
Wanneer je je zo moe voelt maar niet kan slapen 
Vast in de achteruit 
 
En de tranen stromen over je gezicht 
Wanneer je iets kwijt raakt dat je niet kunt vervangen 
Of als je van iemand houdt maar het verloren gaat 
Zou het erger kunnen 
 
Lichten zullen je naar huis leiden 
En je botten doen ontvlammen 
En ik zal proberen je er bovenop te helpen 
 
Heel hoog boven of daar beneden 
Wanneer je te verliefd bent om het los te laten 
Als je het nooit probeert zul je nooit weten 
Wat je waard bent Lichten zullen je naar huis leiden 
En je botten doen ontvlammen 
En ik zal proberen je er bovenop te helpen 
 
Tranen stromen over je gezicht 
Wanneer je iets verliest dat je niet kunt vervangen 
Tranen stromen over je gezicht 
Ik beloof je dat ik van mijn fouten zal leren 
Tranen stromen over je gezicht 
 
Lichten zullen je naar huis leiden 
En je botten doen ontvlammen 
En ik zal proberen je er bovenop te helpen 
 
Collecten 

1e collecte voor   40 dagen Werelddiaconaat  Moldavie 
 2e collecte voor   Eredienst en liturgie 
 3e collecte voor   Onderhoud kerken 
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ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

1  Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

 

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 

3  Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

4  De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 

 

5  Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
Zegen, gezongen Amen 
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Preeknabespreking 
Na de dienst is er In het koor is er een preeknabespreking 

 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  30 maart 2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat   ds.  Bert ten Kate voor. 
 
Napraten na de dienst over de liturgie en/of preek of wat u verder graag 
kwijt wilt over de kerkdienst. Wilt u meepraten, dan vragen wij u met uw kopje 
of thee plaats te nemen in de kring in het koor van de kerk. Voor de dienst 
ontvangt u een kaartje met potlood, zodat u eventueel wat aantekeningen kunt 
maken tijdens de dienst. Van harte welkom.  

 
 

DE BERGSE PASSIE OP  4 APRIL  

 

Deze avond willen we de kruisweg van Jezus volgen op weg naar Golgotha.  

 

Om 19.00 uur start in de Ontmoetingskerk Bergen op Zoom met liederen uit 

Jesus Christ Superstar. Daarna met kruis (gedragen door jongeren) achter het 

gilde aan, soms even stoppen bij een van de veertien staties, gaan we naar de 

Grote Markt, waar we worden opgewacht door Harmonie Kolping’s Zonen. Zij 

spelen de symfonie van Jesus Christ Superstar. Er is gelegenheid tot het 

aansteken van een kaarsje. 

 

Veel meer informatie op onze website www.pghnv.nl 

 

The Passion 
Kijkt u mee? Op Witte Donderdag na de kerkdienst – zo rond 20.30 uur – willen 
we samen naar The Passion kijken. Van harte welkom.  

 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
 Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
 

http://www.pghnv.nl/
mailto:pghnv@gmail.com

